
Cultuurnetwerk/	  Expositie	  mogelijkheden.	  
	  
Kunstbureau	  Art	  Connection.	  
Kunstbureau	  Art	  Connection	  verzorgt	  exposities	  in	  bedrijven.	  Dit	  is	  voor	  professionele	  
kunstenaars.	  
	  
Daarnaast	  organiseren	  ze	  samen	  met	  het	  Fries	  museum	  een	  kunstmarkt	  in	  het	  zaailand	  
op	  4	  Juli.	  	  Leeuwarden	  Cultureel.	  Dit	  is	  een	  jaarlijks	  terugkomende	  kunst	  markt.	  
Kraam	  kost	  35	  euro.	  
Dit	  is	  denk	  ik	  interessant	  voor	  amateur	  kunstenaars.	  De	  markt	  is	  voor	  iedereen.	  Wel	  
kunnen	  ze	  selecteren	  op	  kwaliteit.	  
Dit	  is	  iets	  waar	  ik	  wel	  eens	  zou	  willen	  staan.	  	  
	  
http://artconnectionexpo.nl	  
	  
	  
Blokhuispoort.	  
Twee	  keer	  per	  jaar	  is	  in	  de	  Blokhuispoort	  het	  evenement	  Holy	  Stitch.	  Hier	  kun	  je	  voor	  
twee	  dagen	  een	  cel	  huren	  en	  gemaakt	  werk	  verkopen.	  Vooral	  hobbyisten	  en	  kleine	  
bedrijfjes	  verkopen	  hier	  hun	  werk	  maar	  als	  (beginnend)	  kunstenaar	  zou	  je	  hier	  ook	  
prima	  te	  werk	  kunnen	  laten	  zien	  en	  verkopen.	  In	  de	  Hal	  is	  er	  een	  mogelijkheid	  voor	  een	  
expositie	  aan	  de	  muur	  voor	  bijvoorbeeld	  schilderijen	  of	  foto’s.	  
Binnen	  in	  de	  gevangenis	  in	  het	  midden	  van	  de	  cellen	  zou	  je	  als	  kunstenaar	  werk	  kunnen	  
laten	  zien	  en	  tegelijk	  bezig	  gaan	  met	  het	  maken	  van	  werk.	  
Twee	  dagen	  een	  cel	  plus	  tafel,	  soep	  en	  koffie	  kost	  90	  of	  95	  euro.	  
Ook	  dit	  zou	  ik	  wel	  eens	  willen	  doen.	  Maar	  het	  is	  wat	  aan	  de	  dure	  kant	  dus	  misschien	  is	  
een	  cel	  delen	  een	  optie.	  
	  
Huis	  van	  amateurkunst	  (Keunstwurk)	  
	  
In	  de	  Prinsentuin	  Heb	  je	  het	  Huis	  van	  amateurkunst.	  Een	  mooie	  plek	  voor	  amateur	  
kunstenaars	  in	  alle	  disciplines.	  Zoals	  Dans,	  Theater	  en	  Beeldend	  
Je	  kunt	  hier	  voorstellingen,	  workshops	  en	  lezingen	  geven,	  exposeren	  of	  presenteren.	  
	  
http://www.huisvooramateurkunst.nl	  
	  
	  
Kunstuitleen.	  
Jacco	  Boomsma,	  Beeldend	  kunstenaar,	  begint	  binnenkort	  met	  een	  kunstuitleen	  in	  De	  
Fabriek	  Leeuwarden.	  Hiervoor	  is	  hij	  op	  zoek	  naar	  beginnen/amateur	  kunstenaars	  uit	  
Friesland	  die	  zei	  podium	  willen	  gaan	  bieden.	  
Hier	  is	  op	  dit	  moment	  nog	  niet	  veel	  over	  bekend.	  Het	  moet	  nog	  opgezet	  worden.	  Maar	  er	  
zijn	  veel	  geïnteresseerden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Galerieën.	  
	  
Ik	  heb	  mij	  vooral	  op	  galerieën	  gericht.	  Dit	  omdat	  ze	  gratis	  te	  bezoeken	  zijn	  en	  je	  
makkelijk	  een	  praatje	  kan	  houden	  met	  de	  galerie	  houder.	  Er	  zijn	  vaak	  wisselende	  
exposities	  en	  het	  blijft	  dus	  interessant	  ze	  te	  bezoeken.	  
	  
	  
Galerie	  de	  Roos	  van	  Tudor.	  
Deze	  galerie	  bied	  verschillende	  exposities	  van	  verschillende	  kunstenaars.	  Daarnaast	  
bieden	  ze	  een	  kunstkoop	  regeling.	  Naast	  de	  exposities	  in	  eigen	  pand	  hebben	  ze	  ook	  
exposities	  in	  de	  Leeuwarder	  Bibliotheek,	  De	  Harmonie	  en	  de	  Martinikerk.	  
	  
Ik	  vond	  de	  verscheidenheid	  in	  kunst	  mooi.	  	  
Ik	  zie	  op	  dit	  moment	  mijn	  werk	  niet	  in	  deze	  galerie.	  Het	  werk	  wat	  hier	  te	  zien	  is	  zijn	  toch	  
echt	  wel	  dure	  werken	  van	  professionele	  kunstenaars.	  Maar	  misschien	  ooit	  wel.	  
	  
Aangezien	  deze	  galerie	  een	  expositie	  in	  de	  bibliotheek	  heeft	  zijn	  daar	  misschien	  meer	  
mogelijkheden	  in.	  
Ik	  heb	  contact	  op	  genomen	  met	  de	  Leeuwarder	  bibliotheek.	  Tot	  maart	  dit	  jaar	  zorgden	  
zij	  er	  zelf	  voor	  dat	  er	  verschillende	  (amateur)	  kunstenaars	  bij	  hun	  konden	  exposeren.	  
Maar	  vanwege	  efficiency-‐en	  kwaliteitsredenen	  zijn	  ze	  een	  samenwerkingsverband	  
aangegaan	  met	  Galerie	  de	  Roos	  van	  Tudor.	  Dat	  betekend	  dat	  zij	  steeds	  wisselende	  
exposities	  inrichten	  en	  er	  daardoor	  dus	  geen	  ruimte	  meer	  is	  voor	  andere	  kunstenaars	  
om	  zich	  in	  de	  bibliotheek	  te	  presenteren.	  
	  
http://www.roosvantudor.nl	  
	  
	  
Galerie	  de	  Kleine	  Hoogstraat.	  
Een	  kleine	  galerie	  en	  een	  klein	  knus	  straatje.	  	  
Een	  aantal	  kleine	  exposities	  van	  hedendaagse	  kunstenaars.	  Het	  werk	  is	  ook	  te	  koop.	  	  
Schilderijen,	  keramiek	  en	  glas	  objecten.	  
Ook	  hier	  zie	  ik	  mijn	  werk	  nog	  niet	  tussen	  maar	  zo’n	  kleine	  galerie	  zelf	  hebben	  lijkt	  me	  
leuk.	  	  
	  
http://www.elteha.nl/galeriedekleinehoogstraat.htm	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Artemisia	  in	  kunstzaken.	  
Op	  dit	  moment	  de	  tentoonstelling	  “what	  David	  sees”	  	  van	  Jaap	  de	  Ruig.	  
Een	  foto	  expositie	  over	  zijn	  reis	  in	  Roemenië.	  Een	  interessant	  verhaal.	  
Terwijl	  ik	  de	  foto’s	  bekeek	  vertelde	  de	  galerie	  houder	  het	  verhaal	  erachter,	  dit	  bracht	  de	  
foto’s	  tot	  leven.	  	  
Wat	  ik	  mooi	  vond	  aan	  het	  bezoek	  van	  deze	  galerie	  is	  dat	  het	  heel	  persoonlijk	  is.	  Ze	  willen	  
je	  graag	  meer	  vertellen.	  	  
Ze	  willen	  mensen	  in	  contact	  brengen	  met	  kunst.	  En	  daarbij	  podium	  bieden	  voor	  
Noordelijke	  kunstenaars.	  Ze	  werken	  zowel	  met	  gerenommeerde	  kunstenaars	  als	  met	  
jong	  	  aankomend	  talent.	  
Ze	  bemiddelen	  tussen	  klant	  en	  kunstenaar.	  
Dit	  spreekt	  mij	  aan.	  Als	  ik	  een	  serie	  werken	  heb	  gemaakt,	  genoeg	  voor	  een	  goede	  
tentoonstelling,	  zie	  ik	  dit	  zeker	  als	  goede	  plek	  om	  het	  tentoon	  te	  stellen.	  
	  
http://www.artemisiainkunstzaken.nl	  
	  
	  
Zi-‐zz-‐Art,	  Carole	  Witteveen.	  
Galerie	  en	  atelier.	  
Carole	  stelt	  haar	  eigen	  werk	  tentoon	  en	  heeft	  daarbij	  haar	  eigen	  atelier	  waar	  ze	  werkt	  en	  
workshops	  geeft.	  
De	  workshops	  die	  je	  kunt	  volgend	  zijn:	  
Workshop	  tekenen	  en	  schilderen	  voor	  beginners/gevorderden	  	  
-‐	  Workshop	  "oude	  schildertechniek":	  *	  tempera	  *	  (verf	  van	  met	  eigeel	  gebonden	  
pigmenten)	  	  	  
-‐	  Workshop	  "oude	  schildertechniek":	  *	  cera-‐colla	  *	  (verf	  gebaseerd	  op	  koude	  
wastechnieken)	  
-‐	  Workshop	  grafische	  technieken:	  non	  toxic	  etsen,	  houtdrukken,	  monotypie	  en	  
fotografisch	  etsen	  	  	  -‐	  Workshop	  grafische	  technieken	  i.c.m.	  het	  maken	  van	  boeken,	  
boekbinden	  	  
-‐	  Workshop	  “Fine	  Arts”,	  waarbij	  de	  Vrije	  Kunst	  een	  dieperebetekenis	  krijgt	  	  
-‐	  Workshop	  “Kunst	  en	  Natuur”,	  incl.	  sloepenzwerftocht	  ,	  i.c.	  "wandeling	  over	  het	  water"	  
/	  weekend-‐workshop,	  zowel	  individueel	  /	  in	  groepsverband	  ,	  als	  familiedag	  
of	  personeelsuitje	  of	  als	  teambuilding	  voor	  bedrijven	  en	  instellingen	  [zie	  daarvoor	  ook	  
onder	  Natuurzwerftochten]	  
	  
Het	  werk	  van	  Carole	  vind	  ik	  erg	  mooi,	  het	  gevoel,	  de	  technieken	  vind	  ik	  interessant.	  Dit	  
is	  voor	  mij	  zeker	  een	  inspiratie	  bron.	  Er	  zit	  een	  betekenis	  in	  de	  werken.	  Ik	  vind	  het	  
alleen	  nog	  lastig	  om	  kunst	  te	  analyseren.	  
	  
Het	  idee	  van	  een	  eigen	  galerie	  met	  atelier	  en	  workshops	  geven	  is	  iets	  wat	  ik	  in	  de	  
toekomst	  ook	  zou	  willen	  hebben	  en	  doen.	  
	  
	  
http://www.zi-‐zz-‐art.nl	  
	  
	  
	  
	  



HCL	  
In	  het	  begin	  van	  deze	  periode	  ben	  ik	  naar	  het	  HCL	  geweest.	  Er	  is	  daar	  verteld	  over	  de	  
exposities	  en	  de	  mogelijkheden.	  Er	  zijn	  alleen	  tentoonstellingen	  over	  Leeuwarden.	  Er	  
zijn	  dus	  geen	  mogelijkheden	  voor	  andere	  kunstenaars.	  Het	  is	  vooral	  voor	  de	  historie	  van	  
Leeuwarden.	  Wat	  de	  naam	  eigenlijk	  ook	  al	  zegt.	  
	  
Wel	  heb	  ik	  er	  rondgekeken	  om	  te	  kijken	  op	  welke	  manieren	  ze	  tentoon	  stellen.	  	  
Ze	  hebben	  verschillende	  ruimtes	  met	  exposities.	  Dingen	  hangen	  aan	  de	  muur	  of	  zijn	  
tentoongesteld	  in	  vitrines.	  Daarnaast	  hebben	  ze	  ook	  film	  en	  computers	  waar	  je	  dingen	  
kunt	  bekijken	  en	  beluisteren.	  Het	  is	  een	  hele	  beleving	  eigenlijk.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bevindingen	  en	  conclusie.	  
	  
Ik	  heb	  mij	  deze	  periode	  vooral	  gericht	  op	  galerieën.	  Het	  is	  best	  wel	  een	  verschil	  met	  
musea.	  Een	  galerie	  vind	  ik	  zelf	  wel	  heel	  leuk,	  het	  is	  knus	  en	  persoonlijk.	  Je	  kunt	  
makkelijk	  een	  praatje	  maken	  met	  de	  galerie	  houder.	  Ze	  zitten	  ook	  vaak	  ik	  de	  kleine	  
mooie	  straatjes	  die	  je	  nog	  meer	  dat	  knusse	  gevoel	  geven.	  Wel	  ben	  je	  snel	  klaar	  met	  
kijken.	  
Bij	  een	  museum	  heb	  je	  vaak	  grotere	  exposities	  waarbij	  je	  soms	  ook	  dingen	  kunt	  
beluisteren.	  Dat	  zie	  je	  bij	  galerieën	  minder.	  Bij	  Artemesia	  in	  kunstzaken	  kon	  je	  wel	  een	  
film	  kijken	  die	  bij	  de	  expositie	  hoorde.	  
	  
Galerieën	  zijn	  gratis	  te	  bezoeken	  en	  hebben	  ook	  wisselende	  exposities.	  Dat	  maakt	  het	  
voor	  mij	  makkelijker	  om	  er	  vaker	  heen	  te	  gaan.	  Ik	  heb	  namelijk	  geen	  museum	  kaart	  en	  
met	  een	  gezin	  ook	  niet	  veel	  geld	  over	  om	  regelmatig	  musea	  te	  bezoeken.	  
	  
Mensen	  die	  dus	  wat	  minder	  te	  besteden	  hebben	  zouden	  hier	  dus	  wel	  heen	  kunnen	  gaan	  
om	  zo	  toch	  meer	  van	  kunst	  te	  kunnen	  zien.	  
	  
Ik	  ben	  erachter	  gekomen	  dat	  er	  best	  veel	  te	  zien	  is	  op	  het	  gebied	  van	  kunst.	  
Verschillende	  galerieën,	  musea,	  kunst	  evenementen.	  	  
Lege	  panden	  worden	  uitbesteed	  aan	  tijdelijke	  exposities.	  Iets	  wat	  ik	  heel	  goed	  vind.	  Ze	  
doen	  iets	  aan	  de	  leegstand	  en	  kunstenaars	  krijgen	  de	  mogelijkheid	  zichzelf	  inde	  stad	  te	  
presenteren.	  
	  
Waar	  zie	  ik	  mijzelf?	  
Ik	  vind	  dat	  nog	  wat	  lastig	  er	  is	  nog	  niet	  echt	  werk	  dat	  ik	  echt	  zou	  willen	  exposeren.	  
Een	  kunstmarkt	  wel,	  of	  Holy	  stitch,	  Of	  misschien	  wel	  de	  kunstuitleen	  van	  Jacco	  
Boomsma	  als	  dat	  straks	  loopt.	  Hier	  zou	  ik	  dan	  nog	  wel	  apart	  werk	  voor	  gaan	  maken.	  


